
 

Vespers in de Stille Week 

Het omzien van Jezus 
 

 

 

17 en 19 april 2025 

Hervormde kerk Heinenoord 

Aanvang: 19:30 
 



Een God die anders is 
 
Donderdag 17 april 2025 

Woord van welkom 

We zijn hier bij elkaar gekomen om ons te bezinnen op weg naar 
het feest van de Opstanding van Jezus. 

Openingstekst: Psalm 103: 8-11 
Liefdevol en genadig is de HEER, 
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
Niet eindeloos blijft Hij twisten, 
niet eeuwig duurt zijn toorn. 
Hij straft ons niet naar onze zonden, 
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
Zoals de hoge hemel de aarde overspant, 
zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen. 
 
Openingsgebed 
Heer mijn God, Aan het begin van deze vesper kom ik tot U. Ik bid 
dat deze tijd en de komende dagen niet alleen vervuld zijn van 
mijn eigen gedachten en gepieker, maar dat er ruimte zal zijn om 
door U op andere gedachten te worden gebracht. Zo op weg te 
gaan via Goede Vrijdag naar het grote Paasfeest. En zo los te zijn 
van de waan van de dag. 
Wilt U mij helpen stil te worden voor U te midden van alle rumoer 
in mij en om mij heen. 
Wilt U mij dan aandachtig maken, wilt U mij helpen te 
concentreren op Uw woord. 
God, dat mijn leven zich mag vernieuwen, door de kracht van Uw 
Heilige Geest, dat bid ik U, in Jezus naam, Amen 
 

 

 

 

 



Zingen: TH 236  ‘Wees stil voor het aangezicht van God’ 

Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
  
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 

Uitleg viertafel 

 

 

 

 



Zingen Psalm 103: 1,4,7, 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen  
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen  
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten,  
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten  
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 
Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen  
in eeuwigheid altoos de zelfde wezen,  
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten;  
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,  
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 
 

Lezen: Johannes 18: 28- 38a  

‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld’ 

Jezus werd van Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was nog 
vroeg in de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen, anders 
zouden ze zich verontreinigen en niet aan het Pesach maal 
kunnen deelnemen. Daarom kwam Pilatus naar buiten. ‘Waarvan 
beschuldigt u deze man?’ vroeg hij. Ze antwoordden: ‘Als Hij geen 
misdaden had gepleegd, zouden we Hem niet aan u uitgeleverd 
hebben.’ Pilatus zei: ‘Neem Hem dan mee, en veroordeel Hem 
volgens uw eigen wet.’ Maar de Joden wierpen tegen: ‘Wij hebben 
het recht niet om iemand ter dood te brengen.’ Zo moest de 



uitspraak van Jezus in vervulling gaan waarin Hij aanduidde welke 
dood Hij zou sterven. Pilatus ging het pretorium weer in. Hij liet 
Jezus bij zich komen en vroeg Hem: ‘Bent U de koning van de 
Joden?’ Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben 
anderen dit over Mij gezegd?’ ‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde 
Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters hebben U aan mij 
uitgeleverd – wat hebt U gedaan?’ Jezus antwoordde: ‘Mijn 
koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij 
deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben 
om te voorkomen dat Ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn 
koninkrijk is niet van hier.’ Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt 
dat Ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld 
gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de 
waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg.’ Hierop zei Pilatus: 
‘Maar wat is waarheid?’ 

Zingen: gezang 280 Rechter in het licht verheven 

Rechter in het licht verheven, 
koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 
 
Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 
Overdenking:  

Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld…’   



Stilte 

Om te overdenken in de stilte 

- Sta jij open voor deze God, zoals Hij is en niet zoals jijzelf 
bedenkt? 

- Waar zie je iets van Gods Koningschap in je dagelijks leven? 

Zingen: TH 238 Zoek eerst het Koninkrijk van God 
Zoekt eerst het koninkrijk van God, 
en Zijn gerechtigheid. 
En dit alles ontvangt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja. (2x) 
 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer' gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja. (2x) 
 
Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult Hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan. 
Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja. (2x) 
 
Luisteren naar orgelmuziek – gespeeld door Evert Agterhuis 

“ Here Christ, der einig Gottes Sohn ” van Dietrich Buxtehude 
 
Een stukje liedtekst
für uns ein Mensch geboren 
im letzten Teil der Zeit, 
dass wir nicht wärn verloren 
vor Gott in Ewigkeit, 
den Tod für uns zerbrochen, 
den Himmel aufgeschlossen, 
das Leben wiederbracht:  

 

een mens geboren voor ons 
in het laatste deel van de tijd, 
dat we niet verloren zouden 
gaan 
voor altijd voor God, 
gebroken dood voor ons, 
opende de hemel, 
bracht het leven terug: 

 



Zingen: Gezang 460: 1 en 3 Looft de Koning heel mijn wezen 

Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 
Zegenbede 
Heer, nu de avond valt komen wij tot U. De dag gaat ten einde en 
heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Neem de last daarvan van ons 
af en bewaar wat goed was. Mogen Uw ogen geopend zijn, 
wanneer wij de ogen sluiten. 
Amen 
 
Bij het naar huis gaan klinkt het lied Via Dolorosa van Sela, als 
opstap naar Goede Vrijdag. We verlaten al luisterend in stilte 
de kerk. 

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, 
Verdrongen zich de mensen in de straat. 
Daar staarden ze Hem na: 
De man die sterven moest op Golgotha. 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
Ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, 



Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap 
De hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!". 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
Ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 
En het stroomt door het hart van Jeruzalem. 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
Ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
 
 

Jezus de Grote Verzoener 

Zaterdag 19 april 2025 

Woord van welkom 

We zijn hier bij elkaar 
gekomen om ons te bezinnen 
op weg naar het feest van de 
Opstanding van Jezus. 

 

Openingstekst uit Galaten 5:1 

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd 
dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 

Zingen: Psalm 65:1 en 2 

De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft. 



 
Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed. 
 
Gebed 
 
Zingen gezang 463:1,4 en 5  
O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U 
geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
Leg Heer uw stille dauw van 
rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, 
de lust  
en maak ons innerlijk 

bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
Dat ons geen drift en pijn 
verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en 
welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en 
wind, 
o stille stem in 't hart. 
 

 
Uitleg viertafel 
 
Zingen: TH 115 - Ik wil zingen van mijn Heiland 
Ik wil zingen van mijn Heiland 
Van Zijn liefde, wondergroot 
Die Zichzelve gaf aan 't kruishout 
En mij redde van de dood 
 
Refrein: Zing, o zing van mijn Verlosser 
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 
Aan het kruis schonk Hij genade 
Droeg mijn schuld en ik was vrij 



 
'K Wil het wonder gaan verhalen 
Hoe Hij op Zich nam mijn straf 
Hoe in liefde en genade 
Hij 't rantsoen gewillig gaf 
Refrein: 
 
'K Wil mijn dierb're Heiland prijzen 
Spreken van Zijn grote kracht 
Hij kan overwinning geven 
Over zond' en satans macht 
Refrein: 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland 
Hoe Hij smarten leed en pijn 
Om mij 't leven weer te geven 
Eeuwig eens bij Hem te zijn 
Refrein:  
 
Lezen: Leviticus 16:1-10 en 20-22  Grote Verzoendag 
Na de dood van de twee zonen van Aäron die stierven toen ze in 
de nabijheid van de HEER kwamen, zei de HEER tegen Mozes: ‘Zeg 
tegen je broer Aäron dat hij niet zomaar de heilige ruimte achter 
het voorhangsel mag binnengaan. Het zou zijn dood betekenen, 
want daar, boven de verzoeningsplaat die op de ark ligt, is de 
plaats waar Ik in een wolk verschijn. 
Dit moet Aäron bij zich hebben wanneer hij de heilige ruimte 
betreedt: een stier voor een reinigingsoffer en een ram voor een 
brandoffer. Hij moet een heilige linnen tuniek aantrekken en een 
linnen broek dragen. Hij moet een linnen gordel om zijn middel 
binden en zijn hoofd met een linnen tulband bedekken. Dat is 
heilige kleding; voordat hij die aantrekt, moet hij zijn lichaam met 
water wassen. Van de Israëlieten moet hij twee bokken voor een 
reinigingsoffer in ontvangst nemen en een ram voor een 
brandoffer. De stier biedt Aäron aan als reinigingsoffer namens 



zichzelf, om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. 
De beide bokken moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent 
brengen, en daar, ten overstaan van de HEER, moet hij door loting 
vaststellen welke bok bestemd is voor de HEER en welke voor 
Azazel. De bok die door het lot voor de HEER bestemd is, moet hij 
als reinigingsoffer opdragen; de bok die door het lot bestemd is 
voor Azazel moet levend voor de HEER blijven staan om 
verzoening mee te bewerken, en daarna de woestijn in worden 
gestuurd, naar Azazel. 
Nadat Aäron de verzoeningsrite heeft voltrokken aan de heilige 
ruimte, het voorste deel van de ontmoetingstent en het altaar, 
moet hij de andere, nog levende bok laten brengen.Hij legt dan 
zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden 
en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze 
hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. 
Daarna moet hij het dier de woestijn in sturen, onder de hoede van 
iemand die daarvoor is aangewezen. De bok neemt alle zonden 
van het volk met zich mee, naar een verlaten gebied. 
 
Hebr. 13:12 en 13 
Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te  
heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp  
verlaten, ons bij Hem voegen en delen in zijn vernedering. 
 
Zingen: TH 133 Zo lief had God de Vader ons 
Zo lief had God de Vader ons, 
dat Hij zijn eigen Zoon zond 
tot heil van ons gebroken hart, 
omdat Hij ons zo kostbaar vond. 
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 
toch is het Jezus' bloed dat ons 
weer dicht in zijn nabijheid bracht. 
 
 



O zie de mens daar aan het kruis, 
met al mijn schuld beladen; 
beschaamd hoor ik mijn eigen stem 
Hem loochenen en smaden. 
Het was mijn zonde die Hij droeg, 
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'; 
zijn laatste adem bracht mij hoop, 
zijn sterven werd mijn levenskracht. 
 
Ik roem niet meer in eigen kracht, 
in gaven, in wat wijsheid is; 
ik roem alleen nog in de Heer, 
zijn dood en zijn verrijzenis. 
Hoe zou ik delen in zijn loon, 
de zege die Hij heeft behaald? 
Maar dit weet ik met heel mijn hart: 
zijn offer heeft mijn schuld betaald. 
 
Overdenking 
 
Zingen: Psalm 68:7 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Heere, Heere doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 
Overdenking uit Mijn hart is gerust - Annie  Verdelman  



Zingen: Gezang 297 Toch overwint eens de genade 
Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
 
O, welk een vreugde zal dat wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan. 
Uit aard' en hemel opgerezen, 
vangt dan het nieuwe loflied aan, 
als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 
 
Gebed van toewijding uit Japan 1974 
Heer, wij geloven dat U de ware vrede zult brengen. Help ons 
stichters van die vrede te zijn. 
Geef ons de kracht om de blijdschap der verzoening met ons 
gehele wezen te verkondigen. 
Stel ons in staat de last van de zonden der wereld te aanvaarden 
en de pijn en het verdriet op ons te nemen van hen die dichtbij en 
van hen die ver weg zijn. Want U nam zelf onze zonden en ons 
lijden op U. 
Breng ware vrede tussen de volkeren. Toon ons wat U wilt dat wij 
zullen doen. Stel ons in staat samen te werken met allen, die Uw 
vrede willen. 
Als de onweerstaanbare machten van de wereld dreigend op ons 
af komen, versterk dan ons vertrouwen in U en geef ons moed om 
‘neen’ te zeggen. 
Breng elk van ons tot de beslissing een vredestichter te worden en 
te doen wat er van ons verlangd wordt om vrede te 
bewerkstelligen, niet ‘ ergens, maar hier, niet ‘eens’ maar nu. 
Amen 
 



Luisteren naar orgelmuziek – gespeeld door Evert Agterhuis 
‘Rechter in het licht geheven van Jaap Dragt. 
 
Zingen: Liedboek 2013 lied 263  
Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht 
 
Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
De morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen als gij er niet zijt, 
Die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
Die hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
Het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
Wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 
Zegen 
De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen. 
De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te 
beschermen tegen gevaar. 
De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen. 
De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt. 
De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen 
over u heen vallen. 
De Heer zij bóven u, om u te zegenen. 
Zó zegene u de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in 
eeuwigheid. Amen. 


